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Mank lopen

Arie van der Stoep

In Jakob, de zoon van Isaak, kunnen we veel van onszelf herkennen. Hij had een duidelijk doel:
de eerstgeboortezegen ontvangen en delen in Gods geweldige beloften voor Abraham en zijn
nageslacht (1). God had hem die beloofd (2). Dus wilde hij dat allemaal ontvangen. Zoals ook wij
van God willen krijgen, wat Hij ons heeft beloofd.

Alleen, Jakob had een probleem. Hij had nog niet geleerd om mank te lopen. Hij deed alles nog vanuit
zijn eigen kracht, op zijn manier. Zo van: God heeft het beloofd, dus ik moet zorgen dat ik het krijg! Dat
optreden vanuit eigen kracht en slimheden bracht hem in grote moeilijkheden (3). Hij moest zelfs alles
achterlaten en vluchten en leek ver verwijderd van de uitkomst van die beloften.

Tegenstelling

Maar Gods hand was op zijn leven. Hij liet Jakob niet in z'n eentje ronddobberen. Omdat Hij bij Jakob
zag wat Hij ook bij ons zo graag wil zien: geloof in zijn beloften. Want dat geloof verbindt ons met
Hem. Het raakt zijn hart. En Hij reageert erop (4). Jakob geloofde dat Gods beloften aan Abraham en
Isaak op hém waren overgegaan.

Weliswaar handelde hij op de verkeerde manier vanuit dat geloof, maar zulk geloof vormt wel het
begin van alle dingen in Gods Koninkrijk. Zijn Koninkrijk komt door zulk geloof. Dat vormde de grote
tegenstelling tussen Jakob en zijn tweelingbroer Ezau: geloof tegenover onverschilligheid (5).

Toch moest Jakob iets leren. lets uit het leven van zijn grootvader Abraham: dat je de vervulling van
Gods beloften zult zien door vertrouwen in Gods leiding en almacht (6). Hij moest leren om van Hem
afhankelijk te zijn en op Hem te wachten. Dat was moeilijk! Hij wilde de touwtjes liever zelf in handen
houden, net als wij soms.

Zichtbaar bewijs

Het gevolg was een lange omweg door veel moeilijkheden heen. Totdat hij bij de beek Jabbok kwam.
Daar maakte God een einde aan zijn eigen kunnen (7). Voortaan liep hij mank als teken, dat hij wel de
strijd met de engel had gewonnen, maar dat God de beslissende overwinning in hem had behaald (*).

‘Mank lopen’ - zelf niet alles meer zo goed weten en kunnen - is geen schande voor een christen. Het
kan een zichtbaar bewijs zijn, dat God heeft ingegrepen in ons leven en ons heeft gebracht tot een
diepere afhankelijkheid van Hem. Tot een fase in ons leven, waarin niet langer wij, maar Hij de weg
bepaalt.

Uit de Bijbel:

(1) Genesis 17:4-8.

Wat Mij betreft ... Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en jou en je nageslacht ... tot een eeuwig
verbond, om jou en je nageslacht tot een God te zijn. Ik zal aan jou en je nageslacht ... het ganse land

Kanadin tot een altoosdurende bezitting geven, ...

(2) Genesis 25:23.



En de HEER zei tot haar (= tot Rebekka, de moeder van Jakob - AvdS): Twee volken zijn in uw schoot, en
twee natién zullen zich scheiden uit uw lichaam; de ene natie zal sterker zijn dan de andere, en de oudste
zal de jongste dienstbaar wezen.

(3) Genesis 27:41.
En Esau koesterde wrok tegen Jakob om de zegen, waarmee zijn vader hem gezegend had, en Esau zei bij
zichzelf: De dagen van de rouw over mijn vader zijn aanstaande; dan zal ik mijn broer Jakob doden.

(4) Genesis 28:12-15.

Toen droomde hij (= Jakob - AvdS), en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan
de hemel reikte, ... En zie, de HEER stond bovenaan en zei: ... Ik ben met je en Ik zal je behoeden overal
waar je gaat, en Ik zal je terugbrengen ... Ik zal je niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik je heb
toegezegd.

(5) Hebreeén 12:16.

... Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esavu, ...
Genesis 25:34.

Zo verachtte Esau het eerstgeboorterecht.

(6) Jesaja 49:23h.
Dan zullen jullie weten, ... dat zij die Mij verwachten, niet beschaamd worden.

(7) Hosea 12:4-5.
In de moederschoot bedroog hij (= Jakob - AvdS) zijn broer, en in zijn mannelijke kracht streed hij met
God. Hij streed tegen een engel en overwon. Hij weende en smeekte Hem om genade.

*) Lees: Genesis 32:22-31.
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